
 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Hier zijn we weer met een nieuwe versie van ons 

Brandaanjournaal. Via dit Brandaanjournaal informeren we u 

over allerlei leuke en interessante nieuwsberichten.  

De decembermaand is altijd een hele gezellige maand met 

Sinterklaas en kerst. Op onze school is dit ook een maand 

waarin we ons bewust zijn van de vele prikkels die op kinderen 

afkomen. Hier houden we dan ook rekening mee met ons 

onderwijs. Zo blijft voor iedereen deze gezellige maand ook écht 

gezellig! 

Veel papa’s en mama’s heb ik gezien en gesproken op school 

tijdens de vele kerst-knutsel-middagen. Leuk om te zien dat ook 

opa’s en oma’s mee kwamen knutselen. De kinderen hebben 

zichtbaar genoten! Erg fijn! 

Toen u op school was heeft u hem zeker gezien: onze 

kerstwens boom. Deze enorme kerstboom hangt vol met mooie 

wensen van kinderen, juffen en meesters. Tijdens onze 

kerstviering met heel de school komen er misschien wel wensen 

uit….. 

Voor nu wens ik iedereen hele fijne dagen en een gelukkig 

2024 toe! 

We zien en spreken elkaar! 

Namens het hele team. 

 

Met vriendelijke groet, 

Geert van Stiphout  
 

Agenda 
 

 

22 december school 12.30 uur uit 

  Start vakantie  

 

22 december- kerstvakantie 

7 januari 

 

8 januari         weer naar school 

 

11 januari      rapport rode gang mee 

 

16 januari      rapportgesprekken  

                    rode gang  

 

24 januari     nationale voorleesdagen 

 

29 januari-    8.30-9.00 uur 

2 februari      inloopweek  

 

5 februari      studiedag  

 

9 februari       carnavalsviering 

 

9 februari       school 12.30 uur uit 

                     start vakantie 

 

Volgende 
Brandaanjournaal 

9 februari 
 

 
 

 



 

 
 
 
Sinterklaas  
 

Op 5 december heeft Sinterklaas met zijn pieten een bezoek gebracht aan 

onze school. We hebben hem met de hele school welkom geheten in de 

hal. Er was een verdrietige piet meegekomen, want die was zijn spiegel 

kwijt en kon zijn spiegelkracht niet meer inzetten. Gelukkig hebben de 

kinderen geholpen en is de spiegel gevonden. Daarna hebben alle 

kinderen een fijne dag in de klas gehad. In de onderbouw is Sinterklaas op 

bezoek geweest, heeft iets over elk kind gezegd en de kinderen hebben 

een cadeautje gekregen. In de midden -en bovenbouw zijn er surprises 

gemaakt door en voor de kinderen. Wat zag het er allemaal prachtig uit. 

 

 

Nationale voorleesdagen  
 

Op 24 januari starten de nationale voorleesdagen. Op 

school besteden we hier natuurlijk aandacht aan. We gaan 

dan extra veel voorlezen in de klas. Leuk om dat thuis ook 

te doen. Voorlezen is fijn voor jong en oud, dus blijf dit 

vooral doen.  

 

Kerstviering 
 

Op donderdag 21 december hebben we een fijne kerstviering 

gehad op school. 

We begonnen de dag met alle kinderen, juffen en meesters in de 

hal. Ieder klas had een mooi optreden en er werden 3 wensen 

vervuld.  

Vervolgens hebben alle kinderen in hun eigen klas nog wat leuke 

dingen gedaan en werd er heerlijk gegeten van alle hapjes.  

 



 

 

 

Kerstknutsels   
 

In de klassen zijn leuke kerstknutsels gemaakt. Hier een kleine impressie.  
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Interview van de maand  
 

 

Hoe heb je verkering gekregen met je man? 

We woonden in hetzelfde studentenhuis. Toen hadden we een weddenschap. Ik won die 

weddenschap. Degene die verloor moest een avondje uit betalen.  Tja en toen gebeurde het…. 

 

Hoeveel kinderen heb je? 

We hebben 3 kinderen. Nick = 28 jaar, Luka = 25 jaar en Tijn = 24 jaar. Ze wonen niet meer 

thuis dus Ruud en ik hebben het lekker rustig en soms een beetje saai. 

 

Hoelang werk je al op deze school? 

Oké rekensommetje…..toen ik hier kwam werken was ik 26 jaar. Nu ben ik 58 jaar. Dus…..ja 

32 jaar al!! 

 

Leven jouw opa en oma en vader en moeder nog? 

Mijn opa en oma niet meer. Die zouden anders 110 jaar zijn of zo. Mijn vader is 3 jaar geleden 

overleden en mijn moeder leeft nog. Zij is 86 jaar en nog goed gezond. 

 

Wanneer ben je geboren? 

Oké moeilijke rekensom…..Ik ben 58 jaar en jarig op 16 maart. Het is 2023 dus……het 

geboortejaar is……… 

 

Wat is jouw grootste geheim? 

Jahaaa mijn aller aller grootste geheim is……dat vertel ik niet anders is het geen geheim meer 

haha. 

 

Wat is mijn lievelingseten? 

Thai’s eten is het allerlekkerste eten van de hele wereld. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Waar slaap jij? 

In een heerlijk bedje. En ja hoor samen met Ruud haha (hoezo 

nieuwsgierig!!) 

 

Wat was je aller lelijkste auto? 

MMmmm ik denk een Opel Kadett heel lang geleden. 

 

Waarom ben je op school gaan werken? 

Ik wou iets met kleine kinderen gaan doen. Toen ik zelf nog kind was 

vond ik het al leuk om op te passen. Toen dacht ik kraamverzorgster 

want dan mag je voor baby’s zorgen maar ik ben heel blij dat ik juf ben 

geworden en ondertussen vind ik grotere kinderen ook ergggg leuk!!! 

 

Wat doe je altijd na school in de klas? 

Werk nakijken, klas opruimen, lessen voorbereiden, boekjes kopiëren, vergaderen over leuke en 

minder leuke dingen, uitleg vragen over de computer en het digibord en met collega’s kletsen 

natuurlijk ook wel. 

 

Leerlingenraad  

Woensdag 13 december was het weer tijd voor een overleg met meneer Geert en de kinderen 

van de leerlingenraad. Chanita, Ward, Ivy-Lynn, Ben, Kenjiro, Kas, Jayson en Djay gingen samen 

in overleg. We hebben de agenda doorgenomen en 3 punten zijn besproken: 

1. We hebben 150 euro subsidie gekregen om te koken op school. We hebben nagedacht 

wat voor gerechten we kunnen maken, én welke boodschappen we daarvoor nodig 

hebben. 

2. Djay kwam met een idee om een typecursus aan te bieden voor de kinderen in de 

bovenbouw. Zodat de kinderen “blind” kunnen typen als ze naar het voortgezet 

onderwijs gaan.  

3. Chanita kwam met een fragment uit het Jeugdjournaal over de anti-pest-bus. We hebben 

deze brievenbus besproken. Elke leerling uit de leerlingenraad gaat dit in zijn of haar klas 

bespreken. 

 

De kinderen hebben inmiddels de uitgewerkte notulen ontvangen en deze hangt ook in 

de hal op ons leerlingenraad prikbord.  



 

 
 
 
Vakantietips  
 

Glas in lood tekening  

Print een mooie tekening, kleur hem in met stiften, bestrijk het daarna met wat 

slaolie, ophangen maar. Het is het mooiste voor het raam. (Op de laatste pagina 

staat een kleurplaat).  
 

 

Magische Kerstlichtshowstraat 

 

Stap binnen op onze betoverende website gewijd aan de 

Kerstlichtshow op de Rode Kruislaan nrs. 91-93-95-97 in het 

noorden van Eindhoven. 

 

Laat je betoveren door een buitengewoon initiatief van de buurt, 

waar vier huizen naast elkaar schitteren met maar liefst 35.000 

lampjes, die als ware kleurenkameleons de regenboog omarmen. Deze lichtjuweeltjes dansen 

vrolijk op de maat van betoverende kerstmuziek. Een unieke ervaring die je in de feeststemming 

brengt! 

 

De lichtshow op de Rode Kruislaan 91 t/m 97 gaat van start op 6 december en blijft stralen tot 

en met 31 december. Dagelijks kun je genieten van drie sprankelende shows van ongeveer 20 

minuten, precies om 17.00 – 18.00 – 19.00 uur. En als kers op de kersttaart, elke vrijdag en 

zaterdag een extra show om 20.00 uur 

Tussen kerst en nieuwjaar, van 27 december t/m 31 december, een andere show bewonderen, 

doordrenkt met popmuziek van toen en nu. 

 

De toegang is niet alleen gratis, maar ook warm en gastvrij. Iedereen is van harte welkom om 

samen met ons de kerstsfeer te omarmen. Kom, geniet, en laat je meevoeren door de 

betovering van de feestdagen! ? 

 

 

Gratis buitenspeelmateriaal  

Jantje Beton vindt dat elk kind moet kunnen buitenspelen, elke dag! Met het HOP! Naar buiten 

speelpakket kan ieder (klein)kind bij een buurkind aanbellen om samen buiten te spelen. 

Dit brievenbuspakket heeft cadeautjes en tips om te delen met andere kinderen. Zo beleven zij 

samen urenlang buitenspeelplezier!  

Het gehele HOP! naar buiten speelpakket is duurzaam en in Europa geproduceerd. 

Vraag het pakket aan via www.jantjebeton.nl/voordeel  

http://www.jantjebeton.nl/voordeel


 

 
 
 
Breinhelden op De reis van Brandaan 

Buigkracht (flexibel zijn) 

 

 

 

Als je moet omgaan met veranderingen gebruik je je buigkracht. Als er meer of meerdere 

oplossingen nodig zijn voor een probleem, gebruik je buigkracht. De dingen in het leven gaan 

niet altijd zoals je ze gepland of van te voren bedacht had. Daarom is het zinvol de buigkracht 

van je kind te versterken. Dit doe je niet alleen door je kind te betrekken bij de 

gewoontes/structuur die je thuis hebt maar ook door je kind te betrekken bij het loslaten van die 

gewoontes/structuur. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als je aan een andere plek aan tafel gaat 

zitten?  

Doe-tips voor thuis: 

• Speel spelletjes zoals Mens-erger-je-niet. Bij dit spel staat het einde niet vast en moet je 

je strategie tijdens het spel aanpassen.  

• Verander de vaste structuur eens. Zoals al genoemd; andere plekken aan tafel.  

• Bedenk Mysterie-activiteiten; activiteiten met een open einde of opdrachten waarbij de 

uitkomst niet vast staat. Deze zijn heel goed om Buigkracht te trainen. 

Veel oefenplezier!  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


